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Mijn naam is Cor Slob, 56 jaar en gehuwd met Siebine en wij wonen ruim 20 jaar in Krimpen
aan de Lek en kregen vier kinderen.

Heb 20 jaar lang ons familiebedrijf voortgezet, een dierenwinkel in Krimpen aan de IJssel en
heb daarna de overstap gemaakt naar de non-profit sector.
Werkzaam geweest bij 0.a. ZOA en Dorcas.

Op dit moment werkzaam ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in
ontwikkelingslanden bij Edukans.

Gedreven door de bijbels opdracht uit Micha 6;8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet
wat de Heer van je wil; niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg
te gaan van je God.

Als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Interkerkelijke Ondersteuning Gevangenispastoraat van
PI de IJssel.

In mijn vrije tijd mag ik graag squashen en wielrennen.
Nederlek was de enige kern waar de ChristenUnie nog niet politiek actief was. Ben blij dat hier

nu verandering in is gekomen en gemotiveerd om me in te zetten voor een christelijk sociaal
beleid in onze prachtige groene Krimpenerwaard
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